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Liturgie 
Gereformeerde Kerk Veenendaal  

 
 

Zondag 7 november 2021 
 

 
West    : 16.00 uur 
Voorganger  : ds A.O. Reitsema 
 
Ouderling van dienst: Harold 
Bijbellezer: Gert G 
Beamer: Gert A 
Audio: 
Video: Ton 
Muzikanten: Robert 
Koster: Bert 
Welkomstcommissie: Gert vH en Henrieke 
 
 
Liturgie 
 
Votum / Groet / Amen 
Zingen         PvN 84 (Wat hou ik van uw huis) 
Gebed 
 
Lezen en tekst       Matt 13:24‐30 en 36‐43 
Zingen         NPs Psalm 81:5 (Luister, volk van Mij) 
Preek 
 
Zingen Geloofsbelijdenis berijming Casper Koolsbergen (zie pagina 2) 
 
Dankzegging en voorbede 
Collectemoment 
Zingen         Opw 334 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen) 
Slotzegen / amen 
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Wijze: Gezang 114 LvdK (Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen) 

1.  'k Geloof in God de Vader, die almachtig 
  hemel en aarde schiep; 
  in Jezus Christus, Zoon uit God geboren, 
  die Hem tot aanzijn riep, 
  mijn Heer, die van de Heilge Geest ontvangen 
  geboren uit een maagd, 
  geleden heeft ten tijde van Pilatus, 
  onschuldig aangeklaagd. 

2.  Gekruisigd en gestorven en begraven, 
  gedaald in helse dood, 
  de derde dag verrezen, opgevaren, 
  zit Hij voortaan naast God, 
  vanwaar Hij op een dag terug zal komen 
  als rechter van 't heelal 
  en alle levenden en alle doden 
  ten oordeel houden zal. 

3.   De Heilge Geest, Hij wordt door mij beleden. 
  'k Geloof dat God ons geeft 
  een kerk die heilig is en in de wereld 
  als zijn gemeenschap leeft.| 
  'k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven, 
  mijn lichaam eens bevrijdt 
  van dood en ondergang, en ik zal leven 
  in alle eeuwigheid. 

 
 
 
 
 
 


