
Liturgie                                                                                                                                                                               

Gereformeerde kerk  

                                                                                 Veenendaal – Oost 
Zondag  12 december 2021, 15.30 uur 

Voorganger ds Roel Kelder (Amersfoort) 

    

De derde adventskaars wordt aangestoken.      

  

Advent is kijken naar wat komt, 
 Advent is durven hopen; 
 Het Kerstkind is een nieuw begin, 
 We slaan een weg van vrede in: 
 Die moet je verder lopen! 

 

 

LITURGIE:  
Gezongen votum, zegengroet, gezongen Amen 

Zingen Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing afgewisseld met zingen:  

Sefanja 3: 1-5 

Zingen: Psalm 85:1,2 

Sefanja 3: 9-20 

 

Preek n.a.v. Sefanja 3: 17 

 

Zingen LB 766:1, 2, 3 – Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen 

Geloofselijdenis van Nicea 

Zingen GK 240:3, 5 – Genade is verschenen, nu God aan mensen denkt  

Inzameling van de gaven 

Zingen Psalm 89:1, 2, 3 

Zegen met gezongen Amen 

 

 

 

Medewerkers in deze dienst: 

Ouderling van dienst:  René 

Diaken van dienst: Christien 

Muziek:   Erick 

Schriftlezing: Bouwina 

Video: Roelof; beamer: Karin; audio: Brendan 

Koster: Jolanda 

Welkom: Lucy en Bouwina 
 

 


