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LITURGIE: 
 

Welkom door de ouderling van dienst, Gerbrand Hutten 

Gezongen Votum 

Zegengroet met gezongen Amen 

Zingen Psalm 121   Ik sla mijn ogen op en zie … 

Gods wil t.a.v. ons nieuwe leven 

Zingen Opwekking 546 Nabij Gods hoog verheven troon 

Gebed 

Schriftlezing Psalm 91  door Wendela de Vrijer 

Zingen Psalm 91 : 1  Hij die op Gods bescherming wacht … 

Verkondiging : Voorschot op eeuwige vreugde 

Zingen Psalm 91 : 5, 6 en 7 God hebt u tot uw burcht gesteld 

Dankzegging en voorbeden 

Collectemoment voor de diaconie 

Zingen “Nieuwe moed” van Ria Borkent. Melodie psalm 56  (tekst zie onder) 

Zegen met gezongen Amen 
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Nieuwe moed 

 

Wat in mijn leven geeft me nieuwe moed? 

Wat is mijn troost wanneer ik sterven moet?  

Ik ben het eigendom – door kostbaar bloed – 

van Jezus mijn bevrijder.  

Voor al mijn zonden heeft Hij door zijn lijden  

eenmaal betaald om mij voor alle tijden  

uit satans macht en slavernij te leiden  

in Vaders huis voorgoed.  

 

 

Mijn Redder God beschermt me in gevaar.  

Zonder mijn Vaders wil valt er geen haar  

vanaf mijn hoofd; Hij maakt een woning klaar 

voor hen die van Hem houden.  

Zijn Geest geeft mij het heilige vertrouwen  

dat God het voor mijn ogen zal ontvouwen:  

het eeuwig leven dat ik zal aanschouwen  

en in zijn dienst ervaar.  

 

 

Zondag 1 Heidelbergse catechismus 

melodie: psalm 56 

 

Ria Borkent 

 


