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In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal 

 

 

LITURGIE: 
Votum en groet 

Zingen LvdK 328 : 1, 2 en 3 Here Jezus, om Uw woord zijn wij hier bijeen gekomen 

Gebed 

Zingen Psalm 116 : 1 en 10 God heb ik lief 

Lezen Kolossenzen 1 : 1- 11 

Zingen Sela 99   Het woord van God brengt goede vruchten voort 

Tekst Kolossenzen 1 : 6 

Verkondiging van genade 

Zingen God and God alone (tekst z.o.z.) 

Avondmaalonderwijs 

Zingen, voorafgaand aan de viering Sela 36 Ik ben 

Zingen, tijdens de viering Psalm 32 : 1 en 2 Welzalig hij wiens zonde is vergeven 

                                       Sela 12   Avondmaal 

               Psalm 32 : 3  Laat tot U komen elk van uw beminden 

Dankgebed en voorbeden 

Collecte voor Hoorn van Afrika 

Zingen Psalm 103 : 4 en 5  Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 

Zegen met gezongen Amen 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medewerkers in deze dienst: 

Ouderling van dienst:  Bart van As 

Diakenen van dienst: Mark Houweling en Pieter Buist 

Muziek: Sybrand Prins 

Schriftlezing: Lenny Lourens 

Video: Henry van de Steeg 

Beamer: Renske van de Steeg 

Audio: Bert Gortemaker 

Koster: Albert Pot 

Ontvangst: Martin en Jenine van der Linde 

 



 

 

 

God and God alone 

Created all these things we call our own 

From the mighty to the small 

The glory in them all 

Is God's and God's alone 

 

God and God alone 

Reveals the truth of all we call unknown 

All the best and worst of man 

Can't change the master plan 

It's God's and God's alone 

 

God and God alone 

Is fit to take the universe's throne 

Let everything that lives 

Reserve its truest praise 

For God and God alone 

 

God and God alone 

Will be the joy of our eternal home 

He will be our one desire 

Our hearts will never tire 

Of God and God alone 

 


