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Poortkerk       Liturgie 

GKv Veenendaal-West 

 
Zondag 5 februari 

 

 
West  : 11.00 uur.  
Voorganger : Ds. J. Janssen 
 
Ouderling van dienst: Christiaan Abbing 

Diaken: Christiaan Venhuizen 

Bijbellezer:  
Beamer: Anneke Janse 

Video: Ton Abbing 

Muzikant: Berthold Hutten 

Welkomstcommissie: Arie en Nel Klapwijk 

Koster: Arie vd Kaaden 

 
Liturgie 
 
Votum zingen:  Opwekking 640    Ik hef mijn ogen op naar de bergen 

Groet: Er is genade voor u en vrede van God onze Vader en van de 

Heer Jezus Christus. 

Zingen:   Amen 

Zingen:    Opwekking 7    Heer, God, U loven wij 

Gebed 

Zingen:   GK 2006 gezang 154    Ach wat moet ik toch beginnen 

Schriftlezing:    Daniël 2:1 - 19 en 26 - 45 

Zingen:   GK 2006 Psalm 33:4     Al wat de volken ook bedenken 

Preek 

Zingen:    Psalm 2 uit De Nieuwe Psalmberijming  

Gods levensregels:    Tien woorden  

Zingen:     GK 2006 gezang 164    Jezus vol liefde 

Gebed 

Collecte 

Zingen:    GK 2006 gezang 111     Jezus leeft in eeuwigheid 

Zegen    (Gezongen) Amen     
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Psalm 2 uit De Nieuwe Psalmberijming 

 

1. Wat willen al die wereldleiders toch 

met al hun plannen en hun dwaze dromen? 

Ze voeren overleg om door bedrog 

van God en zijn gezalfde los te komen. 

Dan lacht de HEER vanuit zijn hemelwoning; 

Hij spreekt tot hen met goddelijke spot: 

‘Ik ben de HEER en mijn gezalfde koning 

regeert in Sion, op de berg van God.’ 

 

2. Hij sprak tot Mij en kondigde dit af: 

‘Jij bent mijn zoon; Ik geef aan jou het leven. 

Bedwing de volken met een sterke staf; 

Ik heb hen aan jou in bezit gegeven.’ 

Heersers, wees wijs: je moet de HEER gaan eren. 

Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem. 

Hij zal je anders in zijn vuur verteren. 

Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem. 


