
                                                                                                                                                                         

 
 
Zondag:    19 november, 11.00 uur 

  Voorganger:   ds Jacko Holtland 

         

 

In deze dienst wordt het heilig Avondmaal gevierd 

 

 

LITURGIE: 
 

 Votum met psalm 121 : 1  Ik sla mijn ogen op 

 Zegengroet met gezongen Amen 

 Psalm 148 : 1 en 4   Looft halleluja, looft de Heer 

 Gebed 

 Sela 9     U bent mijn schuilplaats, Heer 

 Lezen  Johannes 6 : 25 – 40 en 48 – 51 

 (Wsch) kindmoment door Jenette Arkema, en dan ook zingen:  

Achterachterachterachterachterkleinkind 

https://www.youtube.com/watch?v=r2TgPqTsg_M 

 Verkondiging van het Evangelie 

 Sela 99     Het Woord van God brengt goede vruchten voort 

 Betekenis van het avondmaal uitgelegd 

 Vóór de viering: Opwekking 318 Eet het brood met mij 

 Tijdens de viering: Psalm 103 : 1, 3, 4, 5 en 9 

 Michaël Madany vertely iets over hun werk in de Hoorn van Afrika 

 Dank- en voorbeden 

 Collecte 

 Sela 135, Glorie aan God  Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 

 Zegen 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers in deze dienst: 

Ouderling van dienst:  Wilmer ‘t Hart 

Diakenen van dienst: Kees Ottevanger en Anne Kaspers 

Muziek: Sybrand Prins 

Schriftlezing: Lenny Lourens 

Video: Wouter Noordhof 

Beamer: Wouter Noordhof 

Audio: Brendan Lourens 

Koster: Tineke Kreun 

Welkom: Sandra Goud en Ettha Voet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r2TgPqTsg_M

